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Maurice Genko Roshi geeft Ben Claessens ‘Inka’

Op 19 januari jl| heeft Maurice Genko Roshi zijn opvolger Ben Claessens ‘Inka Shomei’ gegeven, in
de S6t0 en Rinzai Zen traditie het ‘Laatste Zegel van Bekrachtiging’ (The Final Seal of Approval).
Het ritueel was onaangekondigd en vond plaats, na afloop van de Shuke Tokudo ceremonie voor
twee studenten van Maurice Roshi.

De term ’'Inka’ komt uit de Rinzai-zentraditie. Omdat de traditie waarin Maurice Roshi staat zowel
een Soto- als een Rinzai-lijn heeft, kan een opvolger in die lijn Inka ontvangen en dit ook
doorgeven aan de eigen opvolgers.

Inka wordt beschouwd als de definitieve bevestiging van de Dharma-overdracht. Het is een
symbolisch moment waarin de opvolger als Zen leraar volledig de eigen weg gaat.

Met Inka komt tevens de formele aanspreektitel van ‘Roshi’. Het is een Japans begrip dat in de kern
staat voor oude leraar of oude meester.

Inka wordt is een geheiligd en diep persoonlijk moment binnen de zenpraktijk, waarbij het om
meer gaat dan een formele titel; het symboliseert een diepe spirituele verbinding tussen leraar en
opvolger.

Ben Claessens Roshi ontving bij de ontvangst van Inka een certificaat (Shomei), een nieuwe rakusu
en een derde Dharma naam, Genbo (Esotorische weg).




Ben Roshi begon zijn Zen training in februari 1999 bij Nico Tenko Tydeman Roshi in Zen Centrum
Amsterdam. Nico Roshi wijdde hem in december 2008 tot boeddhist en gaf hem de Dharma naam
Hui-Chao (silent illumination).

In 2011 vervolgde hij zijn training bij Izen in Utrecht, met Maurice Genko Roshi die hem in januari
2015 tot Unsui wijdde in de Shuke Tokudo ceremonie. In december 2019 ontving Ben Roshi
dharma transmissie en de dharma naam Ekaprajna (eenheid in spirituele energie) en in januari
2025 Inka en zijn derde dharmanaam Gendo (esoterische weg).

Ben Roshi sprak zijn diepe dank uit naar zijn leraar en naar de Sangha met wie hij al vele jaren de
Weg van Zen gaat.

Retraites Abdijhoeve 2025

In 2025 verzorgt Ben Roshi een drietal retraites in de Abdijhoeve, Doetinchem. De titel
ervan zal zijn:

Zen, wandelen in het Licht van de eeuwigheid

Als begeleidende tekst:

Ons weerbarstige wereldse leven speelt zich af in een oceaan van Licht, het Licht van de
eeuwigheid. We kunnen ons daarvoor openstellen en ervaren dat we altijd wandelen in dat Licht,
hier en nu, 24/7. Het is de verduistering van de geest die we zelf teweeg brengen, die ons daarin
hindert. In de Zenpraktijk leren we om, wat in ons opkomt, gewoon te ‘laten’ en de geest te
‘ontledigen’. Dit is wat in Bijbelse termen ‘armoede van geest’ heet en wat het bestaan letterlijk in
het oorspronkelijke Licht zet. Dit ervaren én er naar (leren) leven is onze praktijk. In deze
Zendagen gaan we dit praktiseren en aan de hand van de eigen ervaring verkennen.

De data in 2025 zijn
e 6-9 mei (4-daagse)
e 23-27 juni (5-daagse)
e 30 september-3 oktober 4-daagse)

Zie ook
Abdijdretraites-Programma-2025.pdf



https://zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2024/12/Abdijdretraites-Programma-2025.pdf




