
De Bodhisattva-belofte Bodhisattvacharyavatara 

van Sāntideva (8e eeuw, India): 

 

Met de wens om alle wezens te bevrijden 

Zal ik altijd mijn toevlucht nemen 

Tot de Boeddha, dharma en sangha, 

Totdat ik volledige verlichting bereik. 

Enthousiast gemaakt door wijsheid en mededogen 

Nu in tegenwoordigheid van de Boeddha 

Breng ik de op volledige ontwaking gerichte geest voort 

Voor het welzijn van alle levende wezens. 

Zolang de ruimte bestaat, 

Zolang er levende wezens zijn, 

Zolang hoop ik ook te blijven, 

En de ellende van de wereld te verdrijven. 

 

 

‘De Weg, dat zijn we zelf. 

De geest waarin alles verschijnt. 

Zo dragen we de wereld in en met ons mee. 

Het universum stroomt door ons heen. 

In Zen laten we alles wat verschijnt ongemoeid oprijzen – hier en nu. 

Daartoe openen we ons onvoorwaardelijk voor ons eigen bestaan. 

In de openheid van dat bestaan zijn we onlosmakelijk verbonden  

met alles en iedereen, die openheid is het Pad waaraan ieder op  

een voor hem of haar unieke wijze vorm geeft. 

Openheid als grond voor uniciteit en verbondenheid. 

Een onafscheidelijke twee-eenheid, dat is uiteindelijk de paradox die we 

leven. Behoud te allen tijde de oorspronkelijke heelheid van de medemens 

in het oog, ook wanneer hij/zij er zelf geen weet van heeft en  

de wereld in brand steekt’ 

(Tekst: Ben Hui-Chao Sensei) 


